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LEIDERSCORPS 
 
Op de hierboven beschreven wijze wordt op natuurlijke wijze een bekwaam 
leiderskorps gevormd, een eigen gemeenschap van onafhankelijke, zelfbewuste 
leiders die niettemin op gedisciplineerde wijze in de partij worden geïntegreerd.  
 
 Zij leiden hun respectieve volgelingen volgens het beginsel van autoriteit en 
verantwoordelijkheid. Zij danken hun leidende positie aan het vertrouwen van hun 
kameraden die in partijdienst aan  
hen ondergeschikt zijn. Dit betekent helemaal niet dat de liberalistische mores 
onze gemeenschap teistert:  
 
 Een overste wordt niet gekozen door handopsteken en kruisen, maar een man 
verzamelt een troep kameraden om zich heen die hem hun vertrouwen schenken, 
wordt door de partij bevestigd als hun overste en heeft dan het volledige en 
onbeperkte bevel. 
 
Voor de volger belichaamt zijn directe chef de bevelsmacht van de partij; hij is 
hem trouw, loyaal en gehoorzaam. Als hij ergens ontevreden over is, als hij twijfelt 
aan de juistheid van een bevel of als hij andere problemen heeft, geeft hij vrijelijk 
zijn mening aan zijn medeleider; als hij zich dan niet serieus genoeg genomen 
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voelt, wendt hij zich via de officiële kanalen tot de volgende hogere meerdere. Is 
er echter eenmaal een besluit genomen, dan gehoorzaamt hij zonder voorbehoud 
en bewijst daarmee zijn loyaliteit aan de partij. Het vrijwel onbeperkte gezag van 
de leidende kameraad in zijn verantwoordelijkheidsgebied kent slechts twee 
grenzen:  
 
 Het vertrouwen van zijn ondergeschikte kameraden en zijn discipline tegenover 
de partijleiding. 
 
Als een leider het vertrouwen van zijn kameraden verliest, wordt hij vervangen. 
Dit betekent niet dat de meerderheid van de volgelingen via "democratische" 
methoden een motie van wantrouwen kan uitspreken en een nieuwe leider kan 
kiezen - in principe wordt geen enkele leider die loyaal is aan de partijleiding 
vervangen zolang er geen betere of gelijkwaardige kandidaat is voor de 
leidinggevende functie. Is die er wel, dan moet de kandidaat of een andere 
aanhanger aan de leiding uitleggen dat hij of zij de taak beter kan vervullen dan de 
vorige ambtsdrager en waarom. Dit wordt dan met deze laatste besproken - hij 
treedt af als hij vindt dat de ander het echt beter kan en dat de volgelingen meer 
vertrouwen in hem hebben. Is hij die mening niet toegedaan, dan blijft hij op zijn 
post. Een gedwongen vervanging vindt alleen plaats als een verlies van 
vertrouwen een duidelijke bedreiging vormt voor het succes, de prestaties en het 
functioneren van de volgelingen. Als de andere kameraad volhoudt dat hij de 
meest capabele is, geeft de partij hem een speciale taak of stelt hem in de 
gelegenheid om zelfstandig met zijn volgelingen te werken en zich zo te bewijzen 
en zijn claim te staven door prestaties en succes. 
 
Van een leider wordt verwacht dat hij zijn gezag baseert op het vermogen om het 
vertrouwen van zijn volgelingen te winnen en te behouden. Toch blijft het gezag er 
altijd een dat aan de partij is ontleend. Als hij opzettelijk en met kwade wil de 
partijlijn en/of zijn plicht tot gehoorzaamheid aan zijn superieuren blijft schenden, 
verliest hij zijn gezag en wordt hij vervangen. Geen enkele echte partijkameraad 
zal hem na zo'n partijbesluit nog uit persoonlijke gehechtheid op zijn dwaalspoor 
volgen. Doet hij dat wel, dan bewijst hij alleen dat hij de plichten van een 
partijkameraad niet heeft begrepen en moet hij daar de gevolgen van dragen.  
 
Het is nooit een kwestie van gelijk willen hebben tegenover de partij:  
 Zelfs een verkeerd partijbesluit, gedisciplineerd uitgevoerd, is nog altijd beter dan 
een houding die de eenheid en het functioneren van de partij zou bedreigen en van 
deze strijdgemeenschap een debatclub zou maken!  
 
Maar zolang een medeleider het vertrouwen van de kameraden geniet en trouw 
blijkt aan de partij, is en blijft zijn gezag onbeperkt en kan hij zijn plicht doen en 
zijn taak vervullen met de volledige steun van de partijleiding.  
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 Als hij succesvol is en zijn verantwoordelijkheidsgebied dus een omvang krijgt 
die verdere onderverdelingen vereist, wijst hij daarvoor capabele kameraden uit 
zijn aanhang aan, die op hun beurt nu zelf het vertrouwen van een aanhang moeten 
winnen. 
 
Al deze regels moeten niet worden opgevat als een starre wet, maar als een 
algemene leidraad voor actie: wij willen geen starre regels, maar een elastische, 
natuurlijk groeiende gemeenschap, die leeft van de goede wil van alle betrokken 
kameraden, die samen in elk geval de beste oplossing voor de beweging zoeken en 
de beste man op de juiste plaats willen zien.  
 
Daarom is verantwoordelijkheid, naast gezag, de tweede pijler van het 
leiderschapsprincipe: de leider is er tegenover de partijleiding verantwoordelijk 
voor dat zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied zo goed mogelijk wordt 
vervuld. Onze gemeenschap moet al haar leiders voortdurend en met aandrang 
opvoeden tot een echt verantwoordelijkheidsgevoel: Dit betekent vooral dat geen 
enkele leider het principe van de leider misbruikt om zich vast te klampen aan zijn 
functie of deze te misbruiken uit privé-gevoelens zoals ambitie, jaloezie, egoïsme, 
trots, enz. 
 
Verantwoordelijkheidsgevoel betekent: al zijn kracht gebruiken om zijn taak te 
vervullen, alle weerstand overwinnen, maar vrijwillig in de tweede rij stappen als 
er een betere persoon voor deze taak wordt gevonden! Dit moet voor elke leider 
een tweede natuur worden.  
 
Wanneer gezag en verantwoordelijkheid hun realisatie vinden in het leven en werk 
van elke leidende kameraad, dan ontvouwt het leidersprincipe zijn volle 
effectiviteit en is het oneindig superieur aan elk ander organisatieprincipe! Dan 
groeit ook een leiderskorps dat geschiedenis maakt en geen "onmogelijk" kent en 
erkent! 
 
 

ELITESCHULUNG 
 
Naarmate de partij tijdens de periode van strijd in aantal en belang toeneemt, moet 
de hierboven en meer beschreven natuurlijke selectie van leiders worden 
aangevuld met een bewuste opleiding van de elite. Er zal een partijacademie 
moeten worden opgericht, waarin partijleden die geschikt zijn als sub-leiders of 
leiders op cursusbasis worden opgeleid, zodat zij vervolgens passend werk kunnen 
vinden in de partij-arbres. Maar ook hier moet er streng op worden toegezien dat 
de principes van een natuurlijke selectie van leiders in acht worden genomen:  
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 Het is waar dat met het einde van de opbouwperiode het niet langer mogelijk zal 
zijn dat elke kameraad die geschikt is voor leiderschap uit het niets kameraden om 
zich heen verzamelt en zijn verantwoordelijkheidsgebied verovert. In plaats 
daarvan zullen afgestudeerden van de leiderschapsacademie worden overgeplaatst 
naar plaatsen waar een tekort aan leiders bestaat en zullen zij het leiderschap 
moeten overnemen van kameraden die reeds actief zijn. Dit mag echter in geen 
geval leiden tot bureaucratisering en verslapping van de strijdgemeenschap tussen 
leiding en volgelingen. Daarom zal slechts een klein deel van de eliteopleiding van 
de partij gewijd zijn aan ideologische vorming of theoretische problemen in het 
algemeen. 
 
Het belangrijkste is dat de toekomstige leider en onderleider leren hoe zij in de 
praktijk correct kunnen leiden, hoe het leidersprincipe correct moet worden 
begrepen en gerealiseerd. Gezag en verantwoordelijkheid moeten ook de leidende 
beginselen worden van deze opgroeiende kameraden van de tweede generatie 
leiders. De volgende beginselen moeten voor hen een tweede natuur worden - 
niemand zal nu of in de toekomst leidinggevende taken in onze gemeenschap op 
zich mogen nemen, die ze niet begrepen heeft en zich niet inspant om ze 
consequent en hard in praktijk te brengen, ook tegenover zichzelf. 
 
Discipline ten opzichte van de partij en haar algemene lijn: Iedere leidende 
kameraad moet allereerst begrijpen dat zijn leiderschapstaak dienstbaar is aan de 
partij. De eenheid, de samenhang en het functioneren van de beweging hangen af 
van de samenhang van het leiderskorps, van het strikt aanhouden en toepassen 
van de partijlijn, zelfs bij persoonlijke meningsverschillen over individuele 
kwesties, van gehoorzaamheid aan de partijleiding. Alleen de partij verzekert de 
overwinning; want elke factievorming, elke splitsing, elk gekonkel, elke 
ongedisciplineerdheid, elke bewuste afwijking van de partijlijn bedreigt 
rechtstreeks de slagkracht en het vermogen van de partij om zich te doen gelden - 
zij zijn sabotage van de overwinning! 

 
Het vertrouwen van de volgelingen winnen: Iedere leidende kameraad die een 
leidinggevende taak op zich neemt, is verplicht het vertrouwen van de 
partijkameraden onder zijn bevel te winnen en te behouden! Alleen als hij daarin 
slaagt, is hij het waard politiek leider of onderleider te zijn en te blijven. De Partij 
zal erop moeten toezien dat dit beginsel nooit wordt vergeten, want alleen de 
vertrouwensrelatie tussen leiding en volgelingen zorgt voor de dynamiek, het elan, 
het enthousiasme en de revolutionaire vastberadenheid van de strijdgemeenschap 
van onze beweging! 

 
Geen persoonlijke volgelingen: Elke leider moet een rolmodel zijn voor zijn 
volgelingen. Daarom is het maar al te natuurlijk als kameraden enthousiast zijn 
over zo'n meerdere, voor hem door het vuur gaan, zich persoonlijk aan hem 
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gehecht voelen. Dit alles is normaal en kan nooit worden vermeden; integendeel, 
het kan zelfs bijdragen tot het aanwakkeren van de strijdlust en actiebereidheid 
van de betreffende eenheid. De leider zelf mag echter nooit persoonlijke 
aanhangers onder zijn volgelingen verzamelen en bewust een persoonlijkheid 
promoten. Veeleer moet hij zijn kameraden altijd inzetten voor de Partij en haar 
lijn: Loyaliteit moet altijd en ondubbelzinnig zijn aan de Partij en aan de 
individuele leider alleen in de mate dat hij optreedt als een agent van de Partij en 
zelf trouw blijft aan de Partij. 

 
Verantwoordelijkheidsgevoel: De leidende kameraad dient niet zijn persoonlijke 
ambitie, maar de Partij. Hij moet zich ervan bewust blijven dat hij zijn 
verantwoordelijkheidsgebied kreeg toegewezen omdat de partij ervan overtuigd 
was dat hij er de beste man voor was. Dit resulteert in zijn verantwoordelijkheid 
tegenover de partij om de taak met al zijn kracht op te lossen en succes te boeken. 
Als hij echter beseft dat hij de taak niet kan oplossen of dat iemand anders beter 
geschikt zou zijn, mag hij niet uit misplaatste trots op zijn post blijven, maar moet 
hij vragen om te worden ontheven. Hij mag nooit een kameraad die beter is dan 
hijzelf pesten, onderdrukken of uitschelden, alleen maar om zijn post te behouden. 
Hij moet zo'n sterk verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen dat hij maar EEN 
wens kent: voor elke taak de beste persoon vinden en hem op zijn rechtmatige 
plaats zetten - zelfs als hij daarvoor moet wijken en zichzelf moet opofferen. 

 
Kameraadschap: De politieke leider en de onderleider worden geen verrukte 
halfgoden wanneer zij een taak op zich nemen die overeenkomt met hun 
capaciteiten, maar zijn en blijven kameraden onder kameraden. Kameraadschap 
in de omgang met de volgelingen moet daarom ook het werk en de strijd van onze 
leidende kameraden kenmerken: Iedere kameraad wordt serieus genomen, 
gesteund en gerespecteerd, niemand wordt zinloos gecommandeerd, gepest of 
vernederd. Leiderschap betekent vertrouwen winnen, kunnen overtuigen en zich 
niet beperken tot het aandringen op eigen gezag. 

 
Bereidheid tot werken en opoffering: Een kameraad van de nationaalsocialistische 
leiding eist niets van anderen wat hij zelf niet kan en heeft laten zien: Wie van de 
gewone partijkameraad onbaatzuchtige arbeid voor de gemeenschap eist en 
verwacht, wie de politieke soldaten van de partij oproept om voor de partij en 
onze heilige gedachte te vechten en zo nodig te sterven met absolute discipline en 
totale bereidheid om eigen leven op te offeren, moet zelf bewijzen dat hij ook 
bereid is dit alles te doen. Wij mogen geen hoge piefen aan de top dulden; de 
nationaal-socialistische partij moet altijd door strijders worden geleid! 

 
Rechtvaardigheid: De leider moet rechtvaardig zijn en recht doen aan elk van zijn 
ondergeschikten. Bij de uitoefening van zijn ambt mag hij niemand willekeurig 
bevoordelen of benadelen. Veeleer tracht hij iedere kameraad in staat te stellen 
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zijn capaciteiten te ontdekken en ten volle te benutten, om ze volledig in dienst van 
de partij te stellen. Zo leidt de politiek leider nationaal-socialistische 
persoonlijkheden op alle niveaus van de partijorganisatie op. 

 
Zelfbewustzijn en zelfrealisatie: Ook en vooral de leidende kameraad blijft zich 
ervan bewust dat een nationaal-socialist nooit ophoudt te leren, dat hij zich 
voortdurend verder moet ontwikkelen, al zijn vermogens moet gebruiken en 
ontwikkelen om de partij zo goed mogelijk te dienen. Een leidende kameraad mag 
zich niet verliezen in ijdelheid, maar moet voortdurend aan zichzelf werken. Hij 
moet objectieve kritiek kunnen incasseren en er gebruik van maken. Hij moet geen 
jaknikkers binnenhalen, maar altijd openstaan voor het besef van zijn eigen sterke 
en zwakke kanten. Alleen zo kan hij rijpen tot een echte leider. 

 
Verbeeldingskracht: Verbeeldingskracht is een belangrijke voorwaarde voor elke 
leiderschapsactiviteit; mensen leiden zonder verbeeldingskracht - d.w.z. 
verbeelding en inlevingsvermogen - is niet mogelijk. De leidende kameraad moet, 
zonder het contact met de werkelijkheid te verliezen, het vermogen behouden om 
te dromen, de liefde voor mensen, de kracht om te wensen en te verwonderen, moet 
de schoonheid van de wereld en van het leven bewaren, mag nooit een zielloze 
apparatsjik en een routinier worden. Evenmin mag hij een koppige, verblinde en 
beperkte fanaticus zijn: Onze partij heeft geen hysterici nodig in haar leiderschap, 
maar trotse, zelfbewuste en vrije persoonlijkheden met visie, verbeelding en 
empathie, met liefde voor de wereld en voor mensen, met begrip en goede wil. 

 
Wilskracht: De leidende kameraad zal alleen opgewassen zijn en blijven tegen zijn 
taak als zijn wilskracht specifiek is versterkt en bevorderd. Van onze leider Adolf 
Hitler, dit genie van de wil, hebben wij geleerd dat de wil alles dwingt en 
uiteindelijk onoverwinnelijk is. Alleen de wil geeft vorm aan de wereld, voor zover 
die kneedbaar is. De trotse zekerheid van de overwinning van onze partij komt 
voort uit de onwankelbare wil van het leiderskorps. Zolang deze wil niet gebroken 
wordt, gaat de strijd door tot de overwinning. Elke kameradenleider draagt de 
persoonlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de wilsgemeenschap 
van de partij onwankelbaar blijft en dat zij aldus werkelijk de voorhoede van de 
wilsgemeenschap van de natie vertegenwoordigt en aldus de belichaming is van 
de wil van ons volk om te leven. 
 
Deze tien praktische beginselen van de elitetraining moeten in acht worden 
genomen. Het is niet het nationaal-socialistische credo, dat wij als 
vanzelfsprekend beschouwen, en niet slimme uitspraken die een leider of 
onderleider maken, maar hoe meer hij zich deze tien geboden van de 
eliteopleiding eigen heeft gemaakt, hoe beter hij geschikt is voor zijn taak. 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook oude geboden van de ethische principes van 
arbeid en soldaat zijn - leider zijn betekent niet het hebben van privileges en het 
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genieten van macht, maar het betekent: meer opofferen, meer werken, meer 
vechten en beter dienen dan anderen! 
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